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Vrijdag 17-05-2013. 

 

Na de bus ingeladen te hebben met de bagage van Jolette, Anja en Feddy, zijn we 

om 12.00 uur vertrokken naar Veenendaal, waar we Hennie en Yvonne oppikten. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Onze chauffeur Jac 
 

We reden daar om 13.00 uur 

weg en kwamen, na stromende 

regen, in Burgh-Haamstede aan 

om 15.00 uur. 

 

 

 

Na het inchecken zijn we naar het huisje gegaan, waar we tussen de buien door, de 

bus hebben leeggehaald. 

Het eerste wat we deden was 

de kamerindeling maken. 

Jolette sliep samen met Hennie 

op de begane grond.   

Op de eerste verdieping had 

Anja een kamer voor haar 

alleen en Feddy en Yvonne 

deelden ook een kamer samen. 
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Intussen dat iedereen zijn koffer     

aan het uitpakken was hebben we 

koffie en thee gemaakt en hebben 

met z’n allen in de woonkamer daarvan 

genoten, ook al omdat er lekkere koek 

bij was, en hebben we allemaal zitten 

bijkomen van de reis. 

Om 18.00 uur hebben we voor het 

eerst de gezamenlijke maaltijd van 

spaghetti met sla en een toetje na van 

vla. 

 

 

 

 

Daarna hebben we met z’n allen gepraat  

over wat we wilden eten in een restaurant. 

Uiteindelijk hebben we besloten om zondag 

in het restaurant in het park te gaan  

dineren. Jac werd op pad gestuurd om een  

menu kaart te gaan halen. 

Iedereen was wild enthousiast en na dit  

beraad gingen Jac, Jolette, Yvonne en  

Hennie de menukaart weer terugbrengen 

en gelijk bespreken. 

Bij thuiskomst stond de koffie en thee al  

klaar.         
de achterkant van het huis. 

 

Anja en Feddy hebben de hele avond zitten kleuren en de anderen tv. gekeken.  

Na de koffie kwam er een wijntje en frisdrank met zoutjes op tafel. 

Ongeveer middernacht vertrok een ieder naar bed. Pfffffffffffffffff. 
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Zaterdag 18-05-2013. 

 

Omdat het zo laat was geworden de vorige avond, zijn we toch om 8.30 uur 

opgestaan, om samen te ontbijten. De meesten met slaperige koppen (eigen schuld, 

dikke bult!). 

Om 10.30 uur zijn we naar A.H. gegaan om boodschappen te halen voor de 

Pinksterdagen en waren rond 11.30 uur weer thuis. 

Hennie ging naar bed en de anderen aan de koffie en de thee. 

12.30 uur de lunch. 

13.30 uur Hennie uit bed gehaald, dus moest ze nu wel alleen lunchen. 

Eerst zakgeld uitdelen, want om 14.00 uur wilden we naar Haamstede en daar de 

stad verkennen, bij het V.V.V. hebben we wat meer informatie gehaald. Yvonne en 

Hennie hadden ansichtkaarten gekocht en Anja een zak met schelpen. 

Daarna zijn we doorgereden naar Burghsluis waar we lekker in het zonnetje 

gezeten hebben met uitzicht op de Oosterschelde. 

Omdat het zulk lekker weer was  

vonden we het tijd worden voor een  

terrasje. Om 17.00 uur zijn we terug 

gereden naar huis om eten klaar te  

maken. 

We hadden een klein probleem, hoe  

werkt de oven????? Uiteindelijk is  

alles toch gelukt. Gebakken  

aardappelen met sperziebonen en  

drumsticks uit de oven, aangevuld  

met heerlijke sla., alleen Jolette  

moest weer een buitenbeentje zijn  

want zij had liever een hamburger.  

Als toetje diverse soorten vla, yoghurt enz., voor ieder wat wils. Na het eten 

hebben de dames hun kaarten geschreven  

en om 21.00 uur is de tv. 

aangegaan voor het 

songfestival. Daar hebben ze 

tot laat in de avond naar zitten 

kijken, behalve Hennie die vond 

het leuker om de sauna in te 

gaan. 

Morgen is het dus een 

uitslaapochtend! 
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Zondag, 19-05-2013. 1ste Pinksterdag. 

 

Deze morgen mochten ze dus tot 9.30 uur uitslapen, waar ze dan ook dankbaar 

gebruik van hebben gemaakt, (niet wakker te krijgen). 

Het ontbijt liep uit tot 11.00 uur en iedereen werd aangeraden om ook een 

lunchpakket te maken. 

De zon scheen volop, dus op naar het strand, want we zijn niet voor niets in 

Zeeland. Het was wel even zoeken naar een goede opgang voor het strand, maar 

toen we die eenmaal gevonden hadden, hadden we een makkelijke wandeling tot op 

het strand. 

Eerst maar weer een terrasje, 

waar we in de zon en uit de 

wind zaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feddy wilde er alleen op uit, het strand  

op om foto’s te maken van de zee. 

Na een uurtje zijn we weer naar boven  

gelopen en hebben op een krib onze lunch gebruikt. 

Het begon langzamerhand wat 

harder te waaien, dus besloten 

we na de lunch terug te lopen. 

Op de terugweg liepen we 

heerlijk in de luwte van de 

duinen en in de zon heerlijk 

warm. 

Omdat het nog vroeg was 

(15.00 uur) hadden we, in 

overleg met Jac, besloten dat 

we een rondrit gingen maken. 

                                                                               Eerst richting Middelburg over  

de sluizen van de Oosterschelde naar Goes en via de Zeelandbrug en langs 

Zierikzee tot in Brouwershaven. Daar hebben we rond gekeken. Van daaruit via 

Scharredijke weer terug naar Burgh-Haamstede waar we om 16.00 uur 

aankwamen. 
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Hennie wilde nog een uurtje op bed gaan liggen en de anderen hebben in de 

woonkamer hun eigen ding gedaan. 

Om 17.30 uur zijn we met z’n allen naar het restaurant gewandeld, waar we 

heerlijk hebben gedineerd. 

Feddy, Hennie en Anja hadden  

gekruide kip genomen, Jolette een  

Wienerschnitsel en Yvonne wilde  

graag patat met wel 3 kroketten.  

Carry en Jac namen een varkenshaasje  

en dat alles met een drankje erbij. 

Het was oergezellig en erg lekker. 

19.30 uur gingen we weer voldaan naar  

huis en hebben tv. gekeken. 

22.00 uur lag iedereen op bed, want  

de volgende morgen moesten we vroeg  

op. 
       mmmmm dat is even lekker. 
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Maandag, 20-05-2013, 2de Pinksterdag. 

 

Vandaag was het vroeg opstaan, om 8.00 uur nog wel. Iedereen werkte fijn mee 

dus vlot aan het ontbijt en een lunchpakket klaar maken. 

We gaan naar Goes toe en van daaruit met het antieke stoomtreintje naar 

Hoedekenskerke.  

Het was werkelijk een leuke 

ervaring. Daar aangekomen 

hebben we de modelspoorbaan 

bekeken en koffie en thee 

gedronken, want het was flink 

koud en regenachtig.  

Henny had ansichtkaarten 

gekocht en Jac en Carry 

hadden een verjaardags –

cadeautje voor haar gekocht, 

want vrijdag is haar verjaardag. 

                                                                               Na een uurtje namen we 

dezelfde trein weer terug en stapten nu uit in Kwadendamme.  
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Aan de overkant van het station was het “Tropical Zoo” met vlindertuin. 

Iedereen heeft echt genoten van de mooie planten, bloemen en kleine dieren. 

Zelfs Anja was heel enthousiast.  

Er was zoveel te zien dat we ander half uur bezig  

waren om alles te bekijken. 
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Daarna uitrusten, de lunch gebruiken en als toetje trakteerde Jac op slagroom 

met appelgebak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feddy had voor haarzelf een mooie doos met een vlinder gekocht. 

Om 16.16 uur gingen we met een ander treintje terug naar Goes. 

 

Het was ondertussen steeds harder gaan 

regenen en het was best een beetje koud in 

de trein. 

B Bij aankomst liepen we de verkeerde kant 

van het perron af en Jac moest dus de bus 

gaan ophalen. Na een tijdje werd het lekker 

warm in de bus. 

We kwamen thuis om 17.15 uur waar we 

begonnen aan het diner. Aardappel, 

bloemkool en verse worst incl. een 

komkommersalade. 

 

 

 

 

 

 

Geheel onverwacht pakte Hennie haar make-uptasje en liet haar kleur van de 

lippenstift zien. 

Jac, zo gek als hij is, pakte het van haar af en deed het zelf op. 
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Maar. . . . . . . . natuurlijk moest 

hij daarbij wel de dames 

kussen. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nog even aanzetten . . . .  

 

    
Knap zijn we he?. . .  
vinden jullie niet????? 

 

Wat hebben wij allemaal 

vreselijk gelachen 

 

 

De rest van de avond werd er tv. gekeken en er was weer een geslaagde dag 

voorbij vond iedereen. 
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Dinsdag, 21-05-2013. 

 

Om 8.00 uur ging Jac eerst even boodschappen doen bij AH, we hadden te weinig 

in huis gehaald. 

Om 9.00 uur werd iedereen wakker gemaakt en om 9.30 uur kwam iemand van 

Landal een kastje open maken, waar de radio in stond, want dat was op slot. 

10.00 uur ontbijt en daarna heeft Carry het tot nu toe geschreven verslag 

voorgelezen en kon een ieder aanvullen wat ze vergeten was.  

 

Daarna moest Jac de gitaar 

pakken en hebben we liedjes 

gezongen, dat vonden we 

geweldig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carry is samen met Feddy en Jolette naar de receptie gewandeld om een afspraak 

te maken voor de bowlingbaan. 

Onderweg zagen zij een moedereend met 4 jonge eendjes.  

Inmiddels was het 13.15 uur geworden en zijn we weer aan tafel geschoven voor de 

lunch. 

Het was gelukkig droog en het plan was om naar Renesse te gaan, want iedereen 

wilde graag nog wat inkopen doen. 

Tegenover de parkeerplaats was een fietsenmaker die de rolstoel van Jolette kon 

repareren. 

Nu was het winkelen geblazen,  Hennie vond een leuk t-shirt die ze ook heeft 

gekocht. 

In een speelgoedwinkel vond Feddy 

een schetsboek en viltstiften, Anja 

zag een leuk kleurboek met 

kleurtjes waar ze dolgelukkig mee 

was. Bij de boekenafdeling zagen 

we een leuke ansichtkaart om naar 

Tendens te sturen. 

Maar er waren nog meer winkeltjes 

en die moesten natuurlijk bekeken 

worden. 
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Jolette had veel last van broek afzakkerig weer, dus moest er maar eens een riem 

gekocht worden en ze vond een hele mooie witte. 

Alleen Yvonne had nu nog niets en zij wilde graag een cd kopen maar, pech, er was 

geen cd winkel, dus dat komt later wel. 

 

Daarna zijn we naar Nieuw-Haamstede 

gereden om naar de vuurtoren te kijken. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen we weer thuis kwamen zijn we direct aan de slag gegaan met pannenkoeken 

bakken. Spek en appelpannenkoeken waren zeer in trek. Daarna nog een toetje om 

de gaatjes te vullen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00 uur GTST kijken en daarna maar wat zappen, met limonade, wijntje en 

chipjes. 

Tegen 22.30 uur ging de helft naar bed en rond 23.00 uur de andere helft. 
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Woensdag, 22-05-2013. 

 

9.00 uur op staan, eerst een bakje koffie of thee, zoals iedere ochtend. 

Tafeldekken en ontbijten (tenminste als iedereen klaar is met aankleden, want 

duurt nogal eens lang). Grapje !!!!! 

Op het programma staat vandaag Vlissingen en Middelburg. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

In Vlissingen hebben we op het eind 

van de boulevard bij het standbeeld 

van Michiel de Ruijter heerlijk op een 

bankje gezeten met de zon op onze 

snoeten en een zacht windje in de rug. 
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We zagen allemaal grote zeeschepen en 

loodsboten voorbij komen, want de loodsen 

worden met de loodsboten aan boord van de 

grote schepen gebracht, omdat zij de weg 

goed kennen op de Wester-Schelde, die vol 

ligt met zandbanken. 

Iedereen heeft hier erg van genoten. 

Voordat we weer in de bus stapten, hebben enkele dames nog een plasje gedaan in 

een hotel aan de kade. 

De lunch werd in de bus genuttigd, want we hadden inmiddels flinke trek 

gekregen. 

We zijn door gereden naar Middelburg.  

In de stad ging Jolette in haar 

rolstoel zitten en Anja (het 

snelheids duiveltje) nam de 

rollator van Jolette en ging er 

als een speer vandoor. 

Eerst maar eens opzoek naar 

een cd-zaak, die we ook snel 

vonden. Yvonne kon eindelijk 

haar cd’s kopen met mooie 

muziek en ook Feddy kocht ook 

een leuke cd. 

 

Jolette wilde ook graag nog wat kopen en in overleg kwamen we uit bij een 

speelgoedzaak. Op naar de spelletjes, waar ze er twee van heeft gekocht. 

Op het grote plein van het gemeentehuis hebben Yvonne en Jac een haring 

gekocht, met ui. 
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Toen richting het gemeentehuis,   

dat was prachtig, en verderop naar  

een terrasje voor koffie en thee. 

 

 

 

 

 

Op de terugweg richting bus, zijn we  

nog een kerk wezen bekijken die  

niemand mooi vond. 

 

 

 

 

 

 

 

Jac heeft voorgesteld om nog even  

naar Veere te rijden.  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Het was een heel leuk stadje, waar we  

nog wat hebben rondgewandeld. 

Het werd wel steeds frisser en waren  

weer blij om in de bus te zitten. 
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Nu echt op huis aan, maar……… eerst nog 

even wat boodschappen doen voor het 

avondeten. Wat ????? het werd uiteindelijk 

gebakken krieltjes, worteltjes met 

doperwtjes en rundervinken. Behalve Hennie 

die wilde graag de overgebleven 

hamburgers. Ze wilde er maar eentje, want 

ze was niet zo gek op vlees. Toen dacht 

Jac……….kom ik zal je wel een handje helpen. 

Het gevecht om de hamburger was dus 

begonnen.  

LACHEN ……….. 

 

Na het eten was Hennie zo moe en ging ze 

om 20.45 uur naar bed. 

De anderen bleven nog graag tv. kijken. 

 

 

 

We hadden ondertussen zoveel vuil dat  

het naar de container gebracht moest  

worden. Jolette’s rollator werd als  

vuilniswagen gebombardeerd, dus alles  

daarboven op, waarop Yvonne en Jac  

het gingen wegbrengen.. 
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Intussen deed Jac de administratie en Carry het verslag. 
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Donderdag, 23-05-2013. 

 

Om 9.15 uur Reveille, . . . . . . . . met moeite kwam men het bed uit. 

Eerst ontbijten en daarna hebben we uitgelegd wat er vandaag van hun verlangd 

werd zoals: 

- douchen 

- eigen spullen bij elkaar zoeken 

10.30 uur na het ontbijt dus ging Hennie al onder de douche. 

Jolette, Yvonne, Jac en Carry gingen door het park wandelen en bij het winkeltje 

hebben ze lekkere warme koffiebroodjes mee genomen.  

Toen we thuis kwamen had Hennie de koffie en de thee reeds klaar. 

Hier en daar werden al zoveel mogelijk de koffers ingepakt. 

Na de lunch zijn we om 13.45 uur naar de bowling gewandeld waar we tot 16.00 uur 

veel lol hebben gehad. Zie scorelijst. 

 

 

 

 

 

 

 

            1ste plaats 

  

 

 

 

           5de plaats 

 

 

 

 

 

3de plaats  

 

 

 

4de plaats 

 

 

 

 

2de plaats 
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Daarna zijn we terug gewandeld naar het huisje en 10 minuten later in de bus 

gestapt. Om naar de pizzaboer te gaan. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne en Anja hadden spaghetti gekozen  

en de anderen een heerlijke pizza. 

 

 

 

 

 

 



 21

21.00 uur waren we weer thuis en is Yvonne onder de douche gekropen en daarna 

gingen Jolette en Anja ook douchen. 

Onder het genot van een bakje koffie en thee zijn de vakantie-diploma’s 

uutgereikt. (Arnhem’s taalgebruik). 
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Iedereen was hier heel erg blij mee en Jolette kreeg zelfs tranen in haar ogen. 

Allen nog een glaasje fris en dan vlot naar bed. 

22.30 uur lag iedereen erin. 
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                   De bus        Wandelen in Haamstede 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                        De strandtent 
 

 

 

 

           Voor het kasteel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Molens van Haamstede         De conducteur 
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Vrijdag, 24-05-2013. 

 

Dit was een vroege dag, want om 7.00 uur stonden we op. 

De laatste restjes werden in de koffers gepakt. 

8.00 uur werd er eerst voor Hennie gezongen, want die was vandaag jarig. Ook 

kreeg ze haar cadeautje: een pot met drop en een kwartetspel van Zeeland. 

Hierna volgde het ontbijt en werden de lunchpakketten klaargemaakt. 

Het regende weer eens pijpenstelen, maar met de bus inladen hadden we geluk, 

want het was effe droog. 

Om 9.45 zijn we uitgecheckt en richting Rotterdam gereden, waar het zowaar 

droog begon te worden. Halverwege, in Gorinchem, zijn we gestopt om een bakje 

koffie en thee te nemen, waar we hard aan toe waren. 

Precies om 13.00 uur kwamen we aan in Veenendaal, waar we afscheid namen van 

Yvonne en Hennie (met de mededeling dat we ’s avonds op de borrel kwamen). 

(Hebben we natuurlijk niet gedaan). 

13.45 uur kwamen we aan in Arnhem bij het kantoor van Tendens, daar hebben we 

afscheid genomen van Fenny, Jolette en Anja. (Anja wilde helemaal niet naar huis 

terug, ze vond het veel te gezellig bij ons). 

 

In ons gezelschap waren: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     Feddy   Yvonne   Hennie        Anja 

 

         

 

 

 

         

 

 

 

  

       Jolette                                       Jac           (begeleiders )      Carry 
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We hebben allemaal een fijne vakantie gehad, 

misschien tot volgend jaar. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


